Verslag Dagtocht Biesbosch, Dordrecht en Muziekbingo
Datum: 28 juni 2024
Vertrekpunt en tijd: Verzamelen om 8:00 uur bij de Veldwijzer, vertrek om 8:15 uur.

Aanvang: Hoewel ik dacht dat tien voor acht bij de Veldwijzer aanwezig zijn ruim op tijd
zou zijn, bleken de deelnemers er al vroeg zin in te hebben. Bijna iedereen was al aanwezig.
Nadat snel de namen waren afgevinkt, konden we op tijd vertrekken richting Drimmelen.

Boottocht in de Biesbosch: Eenmaal aangekomen in Drimmelen moest de boot eerst nog een
groep uit Belgié van boord laten gaan die per ongeluk de verkeerde boot hadden genomen.
Daarna konden wij inschepen. We startten de dag met een kopje koffie en een lekker stukje
gebak. Vervolgens gingen de meesten naar een van de dekken om van de prachtige omgeving
te genieten. De temperatuur, die de afgelopen dagen tussen de 27 en 30 graden lag, was
gedaald naar een draaglijke 23 graden. De stevige wind maakte een jasje of vest echter
noodzakelijk.

De Biesbosch bleek een schitterend gebied te zijn. Er werd volop gefotografeerd, gekletst en
genoten. De schipper vertelde interessante wetenswaardigheden over het ontstaan van de
Biesbosch, maar door de wind en de vele gesprekken was dit helaas niet altijd goed
verstaanbaar.

Meer informatie over de Biesbosch: Nationaal Park De Biesbosch.

Foto's: Er werden diverse foto's gemaakt, hieronder zijn er twee weergegeven.

Bezoek aan Dordrecht: Na de boottocht vertrokken we naar Dordrecht, de oudste stad van
Holland. De deelnemers konden op eigen gelegenheid lunchen of genieten van hun zelf
meegebrachte eten. Er werd gevraagd waarom er deze keer geen lunch inbegrepen was.


https://www.beleefdebiesbosch.nl/de-biesbosch/nationaal-park-de-biesbosch

Dit komt doordat het in toeristische centra van grote steden onmogelijk is om voor een grote
groep een betaalbaar restaurant te reserveren. De restaurants zijn daar simpelweg niet op
ingericht en kampen vaak met personeelstekorten.

Stadswandeling: We verzamelden ons voor de stadswandeling met gids en werden verdeeld
in vier groepen. Elke gids vertelde zijn eigen verhaal, afhankelijk van zijn interesses.

o Ontstaan van Dordrecht: Eén groep kreeg uitleg over het ontstaan van de stad. Waar
nu straten zijn, waren vroeger dijken. Bruggen zijn uitgebouwd tot pleinen, en veel
ruiten in ramen betekenden vroeger dat de bewoners rijk waren.

o Arie Scheffers en Willem van Oranje: Andere groepen kregen uitleg over het beeld
van Arie Scheffers, een schilder en beeldhouwer, en over Willem van Oranje.

o Zakkendragersstraatje: We bezochten ook het smalste straatje in
Dordrecht: het zakkendragersstraatje met een bel in het midden.
Zakkendragers vervoerden goederen in zakken van schepen naar
pakhuizen. De bel gaf aan waar de ingang van het gildehuis van de
zakkendragers was.

We kwamen langs het voormalige Augustinusklooster, nu een school waar
een van de deelnemers ruim 60 jaar geleden onderwijs kreeg. De functie
van het gebouw is in al die jaren niet veranderd.

Daarnaast stonden we stil bij de gevelhuisjes, gered van verval doordat ze
moesten verhuizen vanwege een nieuwe bestemming voor het plein waarop ze stonden.




We bezochten ook de Groothoofdspoort, de nog bestaande
stadspoort die oorspronkelijk een representatieve entree tot
de stad vormde vanuit de samenkomst van de rivieren
Merwede, de Noord en de Oude Maas.

Muziekbingo in Terheijden: Na de stadswandeling gingen we naar Terheijden om
muziekbingo te spelen. Muziekbingo werkt als volgt: op de bingokaarten staan geen
nummers, maar titels van liedjes (14 stuks). Wordt een liedje gedraaid waarvan de titel op je
kaart staat, dan kun je die wegstrepen. Er werd volop meegezongen, voorgedaan, gelachen en
genoten. Het was ontzettend leuk, zoals van alle kanten te horen was. Na het uitreiken van de
prijsjes was het tijd voor het diner, dat ons goed smaakte.

Einde van de dag:
Daarmee sloten we de dag af en keerden we terug naar Veldhoven. ledereen bedankt voor de
fijne dag. We hebben allemaal genoten van een gezellige en geslaagde dagtocht.

Foto’s: Er zijn nog veel meer foto's gemaakt door verschillende mensen. Stuur deze naar:
reizen@pvge-veldhoven.nl. Dan worden ze in een aloum gezet en gemaild naar de
deelnemers.



