
 

                          Verslag van de driedaagse reis naar de Veluwe 
                                   20 oktober t/m 22 oktober 2024  

 

Dag 1 
Zondag 20 oktober, stond onze bus met Kevin als chauffeur, om 10.30 uur al gereed om 
onze gasten te verwelkomen. 
Met 36 deelnemers konden wij beginnen aan een driedaagse mini vakantie naar de 
Veluwe. De zon scheen, onze deelnemers waren in een prima stemming en voor ons drie 
mooie dagen met een gevarieerd programma.  
We hadden er allemaal veel zin in! 
 
Met onze koffers in het bagageruim en uitgezwaaid door een aantal lieve mensen, 
vertrokken wij richting Lexmond voor een lunch die ons prima smaakte. 
Ook gelijk een mooi moment om even met elkaar kennis te maken. 
 
Na de lunch vervolgden wij onze reis naar Barneveld waar we konden gaan genieten van 
de Musical 40-45 in de Midden Nederland Hallen. In de Foyer van de hal konden we nog 
een uurtje rondkijken, een drankje drinken of gewoon even gezellig  met elkaar praten.  
De voorstelling was geheel uitverkocht, maar wij hadden een prima plekje waar we goed 
zicht hadden op het podium. 
De musical werd goed gespeeld, het waren mooie decors en een goede weergave in onze 
kop telefoon, die vooraf al op onze stoel lag. 
Emotioneel en soms ook heftige scenes, die ons allen raakten. 
Na de musical reden wij richting Garderen, waar we ons even konden opfrissen in onze 
hotelkamer om vervolgens te gaan dineren. 
Een prachtig gelegen hotel, midden in de bossen, een heerlijk 3-gangendiner, alles 
klopte! 



De sfeer was goed, reden om daarna nog even samen, in de lounge, een slaapmutsje te 
drinken. 

 

 

 

Dag 2. 
Na een uitgebreid ontbijt, stond er een rondrit over de Veluwe op het programma. 
Onze gids Irene Beaupain stond al op ons te wachten, de chauffeur reed de bus voor, we 
hadden er wederom zin in! 
Een bijna twee uur durende rit over, in herfsttooi gehulde wegen, vergezeld van 
prachtige verhalen verteld door Irene. 
Je kon een speld horen vallen, iedereen genoot! 
Leuke huisjes, mooie plekjes, maar geen wild gezien, helaas.  
Chapeau voor de stuurkunsten van Kevin! 

Na onze rit vervolgden wij onze weg naar Terschuur voor een lunch en een bezoek aan 
het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum. 
Een enorme collectie aan cultureel erfgoed, een familiemuseum gerund door 35 
vrijwilligers. Vele objecten waren herkenbaar voor ons! 
Meccano, Bolletje voorraad bussen, noem maar op, een zee aan herinneringen!  
 
Nog een drankje in het restaurant van het museum en daarna weer op weg naar ons 
hotel. Een rustmoment van twee uur, even relaxen, een wandeling maken door de 
prachtige omgeving, of fijn even lezen op de kamer. 
Om 18.00 uur stond ons diner op het programma, wat weer zeer geslaagd was! 
Dit was een prachtige dag en daar was iedereen het mee eens! 

Dag 3. 
En dan alweer onze laatste dag van deze driedaagse trip. 
Na het ontbijt werden de koffers weer in de bus gezet en reden we richting het Kroller 
Muller museum. 



Marianne vertelde ons een boeiend verhaal over  Anton en Helene Kröller - Müller, de 
oprichters van het museum. 
De mooiste Vincent van Gogh collectie, Monet, Picasso en Mondriaan, we hebben ze 
allemaal kunnen aanschouwen. 
En als kers op de taart de prachtige beeldentuin in combinatie met het zonnetje maakte 
de dag compleet. 

En dan helaas komt het afscheid in zicht. 
In Restaurant Hart van Betuwe in Tiel stond ons afscheidsdiner gereed, een smakelijk 
stoofpotje met diverse groenten en een heerlijk, maar calorierijk toetje! 

De terugreis naar Nuenen hervat, flinke files, maar dankzij de rustige rijstijl van onze 
chauffeur, weer veilig in Nuenen aangekomen.  

Wij kijken terug op een zeer geslaagd experiment en hopen,  in de toekomst bij 
voldoende belangstelling, meer van deze mooie minireisjes voor de PVGE te mogen 
maken! 
Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage aan deze fijne, gezellige dagen! 

        Marianne & Nelly 

 

                                 

 

 


