Verslag van de dagtocht naar Kinderdijk en Schoonhoven

Om 08.15 uur stond de bus al gereed, om ons vandaag naar Kinderdijk en Schoonhoven
te brengen. Met veertig enthousiaste deelnemers beloofde het een mooie dag te
worden. De weergoden zouden nog wat roet in het eten kunnen gooien, maar daar
stoorden we ons niet aan!

In restaurant De Gouden Leeuw in Terheijden, dronken we gezellig koffie, vergezeld van
een heerlijk gebakje. Na de koffiestop reden we richting Kinderdijk, waar we aan boord
van de rondvaart boot stapten. Een prachtig stukje Nederland waar we vanuit onze boot
goed zicht op hadden en het was nog steeds droog!

Onderweg stopte de boot om een bezoek aan een van de molens te brengen, waar de
molenaar ons terugbracht in de tijd van toen, waarin grote gezinnen in de molen
woonden, soms wel met dertien kinderen!

Zijn enthousiasme en kennis bracht hij op een levendige manier op ons over, maar de tijd
tikte door en wij moesten helaas weer afscheid van hem nemen om terug te varen naar
de opstapplaats waar onze bus weer klaar stond.

Na ons bezoek aan Kinderdijk vervolgden wij onze tocht naar Zilverstad Schoonhoven.
Het regende inmiddels flink, maar de stemming werd er gelukkig niet minder om.

We bezochten het Edelambachtshuis, een voormalige synagoge, waar de juwelier ons
een rondleiding gaf door drie eeuwen Schoonhovens zilver. Een bezoek aan het
Silverhuys daarna was ook zeer de moeite waard.

Het was een goed gevulde dag met verschillende activiteiten, met als kers op de taart
een door onze chauffeur Anton uitgezochte toeristische route, door een mooi stukje
Nederland.

We sloten deze dag weer af met een goed verzorgd drie-gangen diner in Valberg
en rond 20.45 uur waren wij, dankzij onze ervaren chauffeur Anton, weer veilig terugin
Nuenen.



Het was een mooie dag met een prima sfeer en leuke gesprekken!
Graag tot ziens op een van onze volgende dagtochten!
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