
ZINGEN HOUDT ONS JONG
ZINGEN HOUDT ONS “STRONG” 

Een oproep
Door Chris van den Hoogen

Beste PVGE’er

Lieve en Beste PVGE’ers.  Het PVGE-Gemengdkoor Best bestaat al een
aardige tijd in Best en geniet dan ook een redelijk bekende “klank”.  Die
“klank” wilden we ook graag behouden én versterken. Daarom graag even uw
gewaardeerde aandacht voor het volgende. 

Wellicht is het u (al lang) bekend dat al in het stokoude  Griekenland van
weleer, er muzen bestonden, die het ‘geluk van inspiratie’, zoals lied en vers,
voor de mens gaande moesten houden. Onze voorouders wisten het al :
Zingen doet iedere mens goed en zeker als dat in een groepsverband
plaatsvindt, waarbij het ook een andere verbindende waarde kan hebben!
Zingende mensen, het is bewezen, zijn gelukkige mensen en leven langer. En
onze eigen bekende breinwetenschapper Erik Scherder (bekend van TV) zegt
ook: Muziek raakt ons! Het doet met ons wonderen en doet verwonderen (een
kostbaar iets); het doet ons verbazen, emotioneren en het verbetert ons
herinneringsvermogen! Het verbindt ons ook op een zeer bijzondere manier
met anderen. Muziek grijpt in op de diepte-structuren van ons brein. Muziek
begrijpen we zelfs eerder  dan taal... Niet voor niets worden er vaak voor onze
kleintjes slaapliedjes gezongen, juist ook, omdat hele kleine mensjes
daar méér ontvankelijk voor zijn dan voor àl onze woorden.. 
De moderne menswetenschappen signaleren de laatste jaren een
stroom-versnelling in de neuro-wetenschappelijke ontdekkingen over
de zeer gunstige effecten van... muziek. We kunnen nog meer
opsommen, maar onze vraag is: trek nu eens die stoute schoenen aan
en kom eens op een woensdagochtend luisteren en kijken hoe het er bij
het PVGE-koor aan toegaat. Wij willen u graag als seniore medemens
gunnen, om met ons te zingen en samen op meer “krasse” wijze oud
te worden. Oud worden, dat met zang en muziek een meer plezierige
en meer gezonde vorm kan verkrijgen. 

Nu zult u zich willen excuseren en zeggen, ja maar... ik kan niet zo
goed meer zingen etc. Maar: "Ooit een valse noot zingen is onbelangrijk,
maar zingen zonder passie is onvergeeflijk", schreef de grote Componist
Ludwig van Beethoven al eens... Het hoeft dus allemaal niet zó “gelikt”te
zijn... En ook Vergilius ( de oude Romeins dichter) schreef enkele duizenden
jaren geleden al ongeveer: “Laten we zo lang mogelijk zingen op onze
levensweg; de weg wordt er stukken minder eentonig door...” Genoeg
hierover. Als u enigszins geraakt of geprikkeld bent omtrent het
bovenstaande zeggen we u graag nog even wat we verder zijn... 



Wij zijn een Project Koor, hetgeen betekent: we zingen niet het hele jaar
door maar een aantal maanden per jaar! We bestaan uit ongeveer 40
leden. Door het kalenderjaar heen hebben we meestal twee optredens.  Onze
repetities vinden plaats op de woensdagochtenden van 10.00 uur tot
12.00 uur onder het genot van een geurend bakkie koffie en leuke
kameraadschappelijke gesprekken. Onze repeteerruimte is in het  buurthuis
'Het Centrum” en ons repertoire is: bijna: van “elck wat wils”, namelijk: van
mooi Licht klassiek tot Modern. De twee concerten die we verzorgen worden
mogelijk gemaakt door ca. 8 repetities per concert.

In de maand Februari van elk kalenderjaar starten we
met ons voorjaarsconcert. Dit voorjaarsconcert werd
veelal  gehouden in het Prinsenhof en meestal in April. 
Ook verzorgen we jaarlijks een Kerstconcert. Ons
Kerstconcert is meestal om de twee jaar in het
Heerbeeck College maar als we daar niet terecht
kunnen, dan in een verzorgingshuis of elders.  Met deze

2 concerten weten we de vele toeschouwers - waarover we ons al vele jaren
mogen verheugen - vaak tevreden te stellen en een aangenaam  concert te
bezorgen. En, tenslotte, nemen we ook vaak nog deel aan de “Best-Veul-
Koren-Dag” wanneer en als deze wordt georganiseerd. 

En als u nù denkt: ja, maar ik kan tóch niet (meer) zó goed zingen dan luidt
ons motief: eenieder die kan praten kan ook zingen... en... Maria Callas,
Mario Lanza, Vera Lynn  of Rudolph Schock zijn wellicht ook allen... krijsend
ter wereld gekomen... Onze grote “drive” - onze gouden koor-regel - komt er
op neer, dat we trachten mooi en goed te zingen, met hart en hoofd, met
gevoel en aandacht, maar zeker ook: met veel plezier. 
U mag en kunt zich bij ons welkom gevoelen! 

Zingen zonder plezier, is als een café zonder bier... 
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